
Vervuld van stil verdriet 
maar dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,

melden we u het overlijden van

Eric Teirlynck
echtgenoot van Rosette Buyssens

Bakker op rust.

geboren te Lauwe op 7 december 1933
en zachtjes ingeslapen te Rekkem op 14 mei 2023.

De afscheidsdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de St.-Bavokerk te Lauwe

op vrijdag 19 mei 2023 om 10:30 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.

De urne zal na de plechtigheid thuis bewaard worden.

Een laatste groet aan Eric kan gebracht worden in
het funerarium Deman, Lauwbergstraat 14 te Lauwe

op dinsdag en woensdag.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken op het nummer: 056/41 78 46

Rouwbetuigingen kunnen worden bezorgd aan:
Rosette Buyssens Spoorwegstraat 65, 8930 Lauwe 
of via www.begrafenissen-deman.be/rouwberichten

Dit melden u bedroefd:

Rosette Buyssens
� zijn echtgenote

Rika en Joost Teirlynck - Verriest
	 Matilde en Bram Verriest - Debaveye
		  Cammie
		  Jeroom
		  Celest
	 Marie en Jens Verriest - Vandendriessche
		  Anna
		  ♥
	 Lowie en Marie Verriest - Demeyere

Sylvie en Marc Teirlynck - Thery
	 Janne en David Dedecker - Dubois
	 Amber en Ludovic Dedecker - Malysse
		  ♥
	 Pauline Thery

Kristof en Ann Teirlynck - Defever
	 Xander en Jelena Ducoulombier - Geerardyn
	 Ute Teirlynck�
						      	 zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Rudolf en Monique Teirlynck - Claeys en familie
Romain Teirlynck
Renaat en Denise Teirlynck - Kelderman en familie
Hubert en Rosa Teirlynck - Piferoen en familie
Gemma en Frans Teirlynck - Buyssens en familie
Lieve en Milo Teirlynck - Baekelandt en familie

Irène en Willy Buyssens - Vermaut en familie
Ermé en Françoise Buyssens - Depauw en familie
Francine en Jacques Buyssens -  Descamps en familie
�  zijn broers,zussen,schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families TEIRLYNCK - BUYSSENS
	         PYNOO - VERSELE

Met dank aan de vele zorgverleners, huisartsen,
Dagverzorgingscentrum “De Pendel” 
en aan het personeel van het woon- en zorgcentrum “Zilvervogel” te Rekkem.

Een goede vader kan nooit sterven
ook al is hij heengegaan.

Er zijn zoveel herinneringen
die van hem blijven voortbestaan.


